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MAATSCHAPPIJ

Corrie Koedam (1950) is pleegmoeder. Al sinds de jaren zeventig vangt ze met

haar man kinderen op. Soms voor kortere tijd, soms tot ze volwassen zijn en op eigen

benen kunnen staan. Zo heeft ze al zo'n veertig kinderen een veilig thuis geboden.

eigen plek i

U vangt al tientallen jaren pleegkinderen op.
Waarom hebt u hiervoor gekozen?

“Mijn man en ik zijn pleegouders sinds de
jaren zeventig. We vonden destijds allebei:
er zijn al zoveel kinderen, we gaan kinderen
van anderen opvangen. Maar ik wilde wel
eerst zelf moeder worden. Om te weten hoe
dat is, en om te kunnen invoelen hoe het is
voor een moeder om haar kind te moeten
afstaan. Mijn zoon Auke is geboren in 1974
en in 1976 kwam ons eerste pleegkind Ray-
mond. Hij was een bruine baby van ander-
half met downsyndroom, dus hij viel wel
op. Toch voelde het voor ons niet alsof hij
andermans kind was. Mijn man en ik waren
enorm hlij met hem. We hebben hem samen
met Auke grootgebracht.”

Hoe was dat voor je zoon, plotseling een
vreemd kind in het gezin?

“Auke moest de eerste paar maanden erg
wennen. Voor hem was Raymond natuurlijk
een soort indringer die met zijn speelgoed
mocht spelen en ook bij zijn papa en mama
op schoot mocht. Na verloop van tijd was dat
over en kregen ze een heel goede band. Door
het verschil in ontwikkeling werd Auke Ray-
monds grote broer die hem beschermde.”

Hoelang is Raymond gebleven?

“Tot hij volwassen was. Dat was altijd al de
bedoeling, dat hij bij ons zou blijven. Maar
we hebben hem niet geadopteerd. Hij bleef
een pleegkind. Mijn man en ik zijn niet zo
bezitterig, een kind hoeft niet van ons te zijn.
Toen Raymond 21 werd, is hij naar een tehuis
hier tien kilometer verderop gegaan. Maar
hij hoort nog steeds bij ons gezin. Hij komt
om het weekend en in de vakanties bij ons.”

Blijven alle pleegkinderen bij jullie tot ze
volwassen zijn?

“Nu niet meer. Maar wij waren destijds een
zogenaamd perspectiefbiedend pleeggezin,
bedoeld voor langdurige opvang. In 1986
hebben we er zo twee pleegdochters bij
gekregen. Dat zijn twee zusjes die als baby
bij ons zijn gekomen, en die we ook in ons
gezin hebben grootgebracht. Ze zijn nu vol-
wassen en wonen nog steeds in de buurt van
ons dorp in Friesland. Een van hen heeft nu
zelf twee kinderen, dus ik ben inmiddels ook
pleegoma! Maar in 1998 hebben mijn man en
ik ervoor gekozen om alleen nog maar crisis-
opvang te doen. Dat is voor kortere perio-
des. Ik wilde liever niet op mijn zestigste
nog pubers moeten opvoeden, vandaar. »

OVER DE PLEEGZORG
In 2010 zaten 24.150
kinderen voor kortere of
langere tijd in een pleeg-
gezin. Soms is er sprake
van verwaarlozing of
mishandeling. Het kan

ook zijn dat de ouders

de opvoeding (tijdelijk) niet
aankunnen. Om pleeg-
ouder te kunnen worden
moet je minstens 21 jaar
zijn (eris geen maximum-
leeftijd), een stahiele
leefsituatie kunnen bieden,
en een verklaring van

geen bezwaar van de Raad
voor de Kinderbescherming
hebben. Je woonsituatie

(al of niet samenwonend)
maakt niet uit. Het gaat
erom dat je een kind
structuur, warmte en
veiligheid kunt bieden.
Voor meer informatie:

zie www.pleegzorg.nl

of bel gratis met

0800 - 02234 32.
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Hoeveel pleegkinderen heeft u in de loop van de jaren
opgevangen?

“Ongeveer veertig, denk ik. Jonge kinderen, oudere
kinderen, we hebben zelfs een zwanger zwak-
begaafd meisje gehad, dat bij ons haar baby heeft
gekregen. Een pleegkind kan zes weken bij ons zijn,
maar het kan ook een schooljaar duren. Op dit
moment vangen we vier kleine kinderen uit één
gezin op. Ze zijn tussen de anderhalf en zes jaar.
Hun moeder is zwaar overspannen en de kinderen
zijn sinds de zomer bij ons. Over twee maanden
gaan ze terug naar huis, dan is hun moeder klaar
met haar therapie. Ik fiets momenteel viermaal
daags met vier kinderen op en neer van onze hoer-
derij naar de school in het dorp. Eén kind voorop,
één kind achterop, en de twee oudsten fietsen zelf.
Dan voel ik me wel stoer. Op school zijn ze het
allang gewend. Laatst riep een leerling: ‘Hoi Corrie,
heb je weer een nieuw kind?’”

In wat voor toestand zijn de kinderen als ze komen?
“Ze zijn nooit ondervoed, maar wel vaak verdrietig,
boos of angstig. Het hangt af van de situatie waar ze
uitkomen. Soms heb je kinderen die ‘s avonds om elf
uur worden binnengebracht. Die zijn dan vanwege
een noodsituatie uit bed gehaald. Op zo’n moment
zijn ze heel boos en verdrietig. De eerste dag hou ik
de kinderen altijd thuis, zodat ze een beetje kunnen
wennen. Laatst fietste ik met een jongen voor het
eerst naar school en hij beukte me onderweg steeds
op mijn rug, zo hoos was hij. Maar zulke dingen ver-
anderen snel. Want ik ben degene die voor ze zorgt
en er voor ze is.

Ik was vroeger groepsleidster in een tehuis van de
Kinderbescherming, maar ik werk allang niet meer
buitenshuis, dus ik ben er altijd voor ze. Het is ver-
bazingwekkend zo snel als kinderen zich kunnen
aanpassen. Ze draaien hier gewoon mee in het
gezin. Ze gaan ook met ons mee op familiebezoek,
of naar onze stacaravan op Ameland.”

Afscheid nemen van die pleegkinderen, hoe is dat?

“Zeker de eerste jaren dat we crisisopvang deden
vond ik dat moeilijk, en soms nog steeds. Je bent
eerst een moeder voor de kinderen, en vervolgens
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breng je ze weg.

Dan voel je je wel een rotzak’

Een oude foto van Corrie met haar pleegkinderen Sanne en Flory

breng je ze weg. Dan voel je je wel een rotzak. Het
verschilt overigens wel per kind. Met het ene kind
voel je een sterkere band dan met het andere.

Ik had een tijdje terug een jongetje van drie, dat zei
tegen me: ‘Jij bent mijn grote vriend.” Toen hij weg-
ging liepen mijn man en ik huilend over het erf.”

Houden jullie contact met de kinderen?

“Meestal gaan we drie maanden nadat ze vertrokken
zijn een keer bij de kinderen op bezoek. Daarna
laten we het los. Dat moet ook wel, anders rijden
we voortdurend heel Friesland af om kinderen te
bezoeken bij hun ouders of hun nieuwe pleeggezin.
De kinderen zelf vergeten gelukkig snel. Zeker als ze
nog klein zijn.”

Waar doet u het allemaal voor?

“Ik wil een kind de rust geven die het thuis heeft
gemist, Het is een heerlijk gevoel als kinderen hier
een tijd zijn en hun eigen plek vinden. Het voelt
absoluut niet alsof ik er offers voor moet brengen. Ik
hou van de levendigheid in huis.

Ik zeg weleens tegen mijn familie: tegen de tijd dat
ik 65 word, hou ik ermee op. Dan moet iedereen
lachen: ‘Dat willen we eerst weleens zien!”” m

Je bent eerst een moeder
voor de kinderen, en vervolgens
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